
SẤM GIẢNG GIẢI TRÌNH 

                                                                                SAGIANG 

 TẢN MẠN 

 Vận mạng nước Việt Nam đã được nhiều nhà Tiên tri thông báo từ trước, nhưng quá ẩn ý bắt 

buộc phải suy luận tùy theo kiến thức để biết được những việc sắp xảy ra cho đất nước. Có nhiều việc 

đoán mò không ra, sai trật, đến chừng sự việc xảy ra mới biết suy luận chưa đúng: 

 “Chừng nào sen mọc Biển Đông, 

 Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi” 

 Mọi người, ai cũng đoán rằng đến lúc tiềm thủy đỉnh xuất hiện ở Biển Đông, gia đình nhà Nguyễn 

cùng nhau di tản. Không biết nhà Nguyễn nào? Có thể là dòng dõi Nguyễn tộc …Nhưng tới chừng Trung 

cộng tiến đánh chiếm Hoàng Sa 1974 và sang 1975 Chánh quyền Nguyễn văn Thiệu tan rã cùng nhau di 

tản ra ngoại quốc. Mới biết rõ câu sấm đã cho biết trước. 

 Như chúng ta đã từng đọc qua những câu sấm có tiêu đề CHỪNG NÀO ? Chúng ta cố gắng tìm 

hiểu thời gian sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam những việc hãi hùng: 

 “Chừng nào Mèo Chuột thƣơng nhau 

 “Cờ Hoa giúp Việt đánh Tàu Biển Đông” 

 Chúng ta cố gắng hiểu Mèo chỉ năm Tân Mẹo (2011) Chuột chỉ năm Canh Tý (2020) chứng minh 

thời gian dài 9 năm. Cờ Hoa chỉ Hoa Kỳ (Mỹ) trợ lực cho Việt Nam trong hải chiến ở Biển Đông trong Thế 

chiến thứ Ba. 

  “Chừng nào sen mọc Biển Đông, 

  “Đông Dƣơng Trời mọc, đầy đồng sao rơi” 

 Chúng ta có thể hiểu lúc nào Tiềm thủy đỉnh (sen mọc) trồi lên ở Biển Đông, tức là có cuộc hải 

chiến dữ dội ở Biển Đông trong Thế chiến thứ Ba. Đông Dương gồm Việt Miên Lào có chiến trận bộ 

chiến và không chiến (Trời mọc), khắp nơi (Đầy đồng) Quân đội Trung cộng chết rất nhiều (sao rơi) do 

Trung cộng mở cuộc chiến tiến đánh Đông Dương. 

 Như vậy chúng ta cố gắng truy nguyên để hiểu tới đâu cũng được, tới chừng sự việc xảy ra, mới 

chứng minh đúng mà thôi. 

 I.- GIẢI MẬT SẤM GIẢNG ĐANG THỊNH HÀNH 

 Chúng ta cố gắng tìm tòi nghiên cứu và giải mật từng câu sấm riêng biệt rút ra từ các sấm giảng: 

 “Hùm ở trên rừng gầm mới dậy, 

 “Cọp đang nhìn chằng chịt Rừng Đèo” 

 Ở đây, chúng ta phải cố tìm hiểu Hùm và Cọp là ý chỉ năm Canh Dần (Con cọp) cuộc nội loạn sẽ 

xảy ra từ nơi chánh trị bộ sử dụng luật Rừng đối với dân chúng bị lật đỗ để thành lập tân chánh phủ và 



chia ra 3 thành phần: Miền Bắc tới vĩ tuyến 17 thuộc chánh quyền tân lập sau khi lật đỗ chánh quyền Việt 

cộng, Miền Trung từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 13 thuộc Giải Phóng Miền Nam, Miền Nam từ vĩ tuyến 13 

đến Mũi Cà Mau thuộc quân lực VNCH do Liên Hiệp quốc đưa chánh phủ VNCH lưu vong cùng quân lực 

VNCH về nước tái lập an ninh trật tự. Để rồi năm sau tổng tuyển cử theo tinh thần dân tộc tự quyết có 

giám sát của Liên Hiệp Quốc để cuối cùng chọn giải pháp  Đệ Tam Cộng Hòa  với thể chế Liên Bang 

gồm từ Bắc chí Nam 8 Tiểu Bang.  

 Cuộc nội loạn lúc nào xảy ra? 

 Chúng ta tìm hiểu qua nhiều phần sấm giảng: 

 “Tử vi thiên số 1.840” ứng vào năm vua Minh Mạng băng hà mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức 

Bổn Sư đã rao giảng về tương lai Việt Nam hết sức kỳ bí, lúc đương thời không ai thấu hiểu cả, nhưng 

vẫn lưu truyền trong dân gian. Chúng ta cố gắng tìm hiểu sẽ thấy nhiệm mầu của 1.840 thiên số: năm 

Minh Mạng thành Thần và hiện có nhiều cơ bút giáng xuống thánh thất Cao Đài: 

 8 - 1 = 7 chỉ can CANH 

 4 -  1 = 3 chỉ chi DẦN 

 8 + 4 + 0 = 12 + 0 = 2 + 10 + 0 = 2 + 0 + 10 = 2010 

 1 = mùng 01  

 8 = tháng 08  (Âm lịch) 

 8 = ngày 08 

 8 + 1 = 9 = tháng 09 (Dương lịch). 

Kết hợp lại chúng ta có: 

 Ngày mùng 01 tháng 08 – CANH DẦN chạy nhằm: 

 Ngày 08 tháng 9 – 2010 

Kế tiếp chúng ta theo từ Hán Việt truy ra: 

1 = Một : Chìm mất, chết hết, tiêu diệt, tịch thu tài sản 

8 = Bát : Đánh phá, trừ dẹp, phế bỏ, hung bạo 

4 = Tứ : Tận, hết 

0 = Vô, vong : mất, trống không, tiêu diệt, chết. 

Như vậy tổng kết chúng ta đoán ra ngày mùng Một tháng Tám năm Canh Dần nhằm ngày 8 tháng 9 năm 

2010 là ngày khởi nội loạn ở Việt Nam lật đổ chánh quyền Việt cộng cùng toàn quốc đấu tranh dân chủ 

nhân quyền chia ra 3 vùng : Miền Bắc thuộc chánh quyền Tân Lập, Miền Trung từ vĩ tuyến 17 đến vĩ 

tuyến 13 thuộc GPMN cũ, Miền Nam từ vĩ tuyến 13 đến mũi Cà Mau thuộc VNCH do chánh phủ Lưu 

vong VNCH được Liên hiệp Quốc đưa về tái lập chánh phủ VNCH đệ Tam, cả ba Miền lo tái lập an ninh. 

 “Giờ đây tháng Tám ai mà lo âu, 



 “Chuyện rắc rối không lâu, kề lắm, 

 “Cờ sao vàng sẽ đẫm máu nền‟ 

 “Miền Tây Đô khắp nơi vùng dậy‟ 

 “Miền Trung Nguyên cả thảy vùng lên, 

 “Chọc giận chú Mọi bắn tên, 

 “A.K hoảng sợ bỏ quên ông Già. 

 “Tháng Tám nầy tre mới trổ mình, 

 “Miền Tây dao động sóng kình, 

 “Hòa Hảo lộn xộn phân minh đó mà. 

 “Miền tây Đạo động! Rán nhìn coi gƣơng 

 “Mất Hảo Hòa còn lạy, coi chừng, 

 „Hòa Hảo nó chiếm lấy rừng, 

 “Tây Miền tử thủ coi chừng… bớ dân.” 

Chánh phủ lƣu vong VNCH về hợp tác với Dân xã đảng của Phật giáo Hòa hảo chiếm đóng Miền 

Tây tiến dần lên chiếm tới vĩ tuyến 13 thành lập chánh phủ VNCH đệ Tam. 

“Đáo niên lai đáo con Mèo, 

 Chúng sanh mới thoát đƣợc con Quỉ già” 

 Sang năm Tân Mẹo (2011) Tổng tuyển cử toàn quốc theo tinh thần dân tộc tự quyết chọn chính 

thể VNCH đệ Tam với thế chế Liên Bang với nhiều Tiểu Bang và chánh phủ Liên bang, giải trừ hoàn toàn 

đảng Cộng sản Việt Nam. 

 “Năm Rồng nƣớc chảy bon bon, 

 “Thanh Long nối gót trổ tài, 

 “Lƣỡng Long tranh châu mà trên núi, 

 “Song long soi góc suối đầu non. 

 “Long vĩ Xà đầu khởi chiến tranh” 

 Tới năm Nhâm Thìn (2012) vào khoảng cuối năm Trung cộng mở Thế chiến thứ Ba ở Biển Đông 

về mặt Hải chiến và Đông Dương về mặt bộ chiến với những trận Không chiến mãnh liệt. 

 “Thất  Xà chuyển sang đem năm Tỵ. 

“Có một đàn Xà đánh lộn nhau. 

 “Long vĩ, Xà đầu khởi chiến tranh. 



 “Chừng nào sen mọc Biển Đông, 

 “Đông Dƣơng Trời mọc, đầy đồng sao rơi. 

 “Cao Miên đánh Thái, Tàu tiến quân sau 

 “Bập bồng Tần quốc bập bồng, 

 “Là nơi chiến địa, máu hồng chỉnh ghê. 

 “Ta cho hay tụi Tần sắp khởi, 

 “Tàu nó qua nhƣ nƣớc vỡ bờ.” 

 Năm Quý Tỵ (2013) Bảy quốc gia chiến đấu tại Biển Đông trong cuộc hải chiến dữ dội giữa Đồng 

Minh và Trung cộng. Lúc bấy giờ tiềm thủy đỉnh (Sen mọc) trong cuộc chiến đấu cùng hàng không mẫu 

hạm làm chủ tình hình. Mặt trận bộ binh ở Đông Dương bộc phát mãnh liệt ở Cao Miên tiến quân đánh 

Thái Lan, có quân Tàu cộng tiếp trợ, khiến cho đất nước Cao Miên là chiến địa, dân chúng chết chóc 

thảm thiết. Quân đội Trung cộng chết rất nhiều (Đầy đồng sao rơi). Cuối cùng Trung cộng thất trận rút bỏ 

về Tàu cả bộ binh và Thủy quân đã tan rã ở Biển Đông (2014). 

 “Mã đề, Dƣơng cƣớc anh hùng tận” 

 Năm Giáp Ngọ (2014) Trung cộng bị Đồng minh vấn tội tức lý cho khai hỏa (Mã đề)  tất cả hỏa 

tiển liên lục địa (từ 600 quả tới 1.000 quả) chôn dấu ở Hoa Nam quyết ăn thua đủ với Đồng Minh, nhứt là 

Mỹ, lập tức lá chắn nguyên tử Mỹ phát giác kịp thời đưa cả ngàn hỏa tiển Patriot (Dương cước) sang lâm 

chiến chạm trán nhau trên bầu trời Hoa Nam phát ra tiếng nổ long trời lở đất, đốt hết bầu khí quyển Hoa 

Nam, khiến địa cầu ngưng lại mấy giây và chuyển trục quây ngược trở lại từ Tây sang Đông, rủi cho 

nước Mỹ, Nhựt, Đài Loan còn sót mấy viên Hỏa tiển sang phá hoại Nhựt, Miền Tây nước Mỹ và Đài Loan 

khiến cho hòn đảo lớn của  Nhựt chịu chìm xuống biển, trọn Miền Tây Mỹ từ Tiểu Bang Washington 

xuống Oregon và California lãnh đủ chịu chìm xuống biển đồng hành với cuộc động đất dữ đội, còn Đài 

Loan chỉ còn mấy đảo nhỏ mà thôi. Riêng Hoa Nam tất cả đất đá thảo mộc, thú cầm và dân chúng đều bị 

hấp lực không gian hút lên tạo ra một cái hố sâu từ 600 mét đến 1500 mét chạy dài từ bờ biển Thái bình 

Dương tới chân núi Hi mã Lạp sơn, bề rộng từ phía Nam sông Dương tử xuống tới Miền Bắc Việt Nam, 

Bắc Lào, Bắc Thái, Bắc Miến. Như thế Bắc Việt sẽ trở thành bờ biển Hoa Nam mới: 

 “Đất Bắc sau hóa ruộng sâu, 

 “Tàu man đến đó giăng câu, đặt lờ.” 

 Kết thúc Đại chiến thứ Ba còn tiếp theo trận Đại hồng Thủy quét sạch tất cả con người, thú cầm, 

thảo mộc cùng nhà cửa đền đài khắp thế giới để cho chỉ còn trên dưới 600 triệu người toàn là chơn tu, 

trung thần hiếu tử, hiền đức chi nhơn, thiện tri thức cùng nhau đùm bọc nhau sống dưới Ánh đạo vàng 

của nền Đạo trị tạo lập đời Thượng nguơn Thánh Đức. 

 II.- HỒI HƢƠNG BÌNH ĐỊNH CỦA CHÁNH PHỦ VNCH 

 Công việc nội loạn do toàn dân đoàn kết quật khởi đứng lên lật đổ chánh quyền tàn bạo Việt 

cộng phản dân, bán nước do thành phần Quân Cán Chánh Việt cộng kêu gọi toàn dân mở cuộc biểu tình 

toàn quốc, biến trở thành nội loạn đổ máu giữa 2 phe để thành lập Tân Chánh quyền Lâm thời toàn Miền 

Bắc, Miền Trung do GPMN tranh đấu giành được, lập ra một Tân Chánh quyền từ vĩ tuyến 17 đến vĩ 

tuyến 13, trong lúc nhóm tín đồ tôn giáo các đảng phái chánh trị, các nhà đấu tranh dân chủ, giới trí thức, 



thanh niên, sinh viên, học sinh chiếm lãnh được tứ vĩ tuyến 13 đến mũi Cà Mau với trợ lực của quân đội 

Liên hiệp quốc trong đó có Chánh phủ VNCH lưu vong, quân lực VNCH hải ngoại nằm trong quân lực 

Đồng Minh Việt Mỹ, do Mỹ đưa về tái lập trật tự an ninh. Như vậy Việt Nam chia ra làm ba Miền: Bắc, 

Trung Nam. Sau đó năm Tân Mẹo, mở cuộc Tổng tuyển cử theo tinh thần dân tộc tự quyết, có giám sát 

của Liên hiệp quốc. 

 “Trung nguơn tháng Tám tới đây, 

 “Gà nòi đá độ, chỗ nầy chỗ kia. 

“Tháng Tám nầy tre mới trở mình, 

“Miền Tây giao động sóng kình, 

“Hòa Hảo lộn xộn phân minh đó mà.  

“Giờ đây tháng Tám ai mà lo âu? 

 “Chuyện rắc rối không lâu, kề lắm, 

 “Cờ sao vàng sẽ đẫm máu nền. 

 “Miền Tây đô khắp nơi vùng dậy, 

 “Miền Trung nguyên cả thảy vùng lên. 

 “Chọc giận chú Mọi bắn tên, 

 “A.K. hoảng sợ, bỏ quên ông già! 

 “Miền Tây, Đạo động! Rán nhìn coi gƣơng. 

 “Mất hảo hòa, còn lạy, coi chừng, 

 “Hòa hảo nó chiếm lấy rừng, 

 Tây Miền tử thủ coi chừng… bớ dân. 

 (Câu gà nòi đá độ chỗ nầy chỗ kia) ứng chỉ nội loạn xảy ra khắp nơi bắt đầu tháng Tám Canh 

Dần, lật đổ chánh quyền Việt cộng có đổ máu. Ở Miền Hậu Giang Dân xã đảng (PGHH) vùng lên tranh 

đấu chiếm lấy các Tỉnh Hậu Giang luôn cả thị xã Cần Thơ (Tây Đô). Miền Trung nguyên quân đội FULRO 

tiếp trợ đồng bào Thượng tranh đấu chiếm lại đất đai bị cướp đoạt đuổi đi và các tỉnh thành khiến Việt 

cộng phải bỏ chạy.Chánh phủ VNCH về nước qua quân đội Liên hiệp quốc và Đồng Minh trong đó có 

quân lực VNCH hải ngoại lo tái lập trật tự an ninh, bình định lãnh thổ. Với nồng cốt quân đội Dân xã đảng 

và Cao đài Liên minh phối họp với lực lượng quân lực VNCH hải ngoại tiến binh theo Quân đội Đồng 

Minh tiến ra tới vĩ tuyến 13, chiêu an dân chúng, lo tái thiết giáo dục, kinh tế, nông ngư lâm súc, xã hội, y 

tế,hành chánh, quân sự. 

 Chánh phủ lâm thời CHVN theo thể chế Liên bang chia Miền Nam ra 3 Tiểu bang về sau nầy 

thống nhứt sẻ là 8 Tiểu Bang từ năm 2011 sau cuộc Tổng tuyển cử. 

 III.- HIỆN TÌNH CHÁNH PHỦ VNCH HẢI NGOẠI 



 Chánh phủ gồm những vị lớn tuổi trong nội các Nguyễn bá Cẩn cố gắng làm viên gạch lót đường 

cho tương lai VNCH đệ Tam rất khó khăn sinh động do thù trong giặc ngoài ở hải ngoại, nhưng với tinh 

thần dấn thân cho Đại nghĩa không lo ngại búa rìu của nội thù (Chánh khách xôi thịt) giặc ngoài (Việt 

cộng nằm vùng) nêu cao ngọn cờ Chính nghĩa cố gắng tranh thủ với quốc tế về Hiệp Định Paris 73 đồng 

hành với việc củng cố Ban Đại diện chánh phủ VNCH ở khắp mọi nơi song hành với Ban đại diện Quân 

lực VNCH xây dựng thực lực hải ngoại bên cạnh quân lực Đồng minh Mỹ đã được khuyến khích thành 

lập gấp rút để kịp thời hợp thức hóa chánh thức mới có tư cách pháp nhân hành sự về nước thực thi 

chánh sách Dân chủ, Nhân quyền cho toàn dân Việt Nam quốc nội, để dân quốc ngoại đem tất cả năng 

lực cá nhân hay tập thể: Nhân lực, tài lực, vật lực cùng kinh nghiệm và chất xám về nước tái thiết đất 

nước giàu mạnh theo kịp trào lưu tiến hóa nhơn loại. 

 “Thiên tử Vƣơng lãnh ý Ngọc Hoàng, 

 “Kiệu Mã có lọng có tàng 

 “Đặng rƣớc quan Trạng về làng Phục hƣng. 

 “Khắp quốc tế ăn mừng mở hội, 

 “Lo sửa sang bờ cõi nƣớc nhà. 

 “Nƣớc nào cũng có Vua Cha, 

 “Hòa bình thịnh vƣợng, đâu mà chiến tranh.” 

 Như vậy năm Giáp Ngọ (2014) Việt Nam hoàn toàn thống nhứt và thu nhận Biển Đông cùng các 

quần đảo bị Tàu chiếm đoạt ngang bướng. Hòa bình đưa đến hoàn toàn, dân chúng an cư lạc nghiệp với 

nền Đệ Tam Cộng Hòa. 

  “Năm Mùi khắp yên lành tàm tạm! 

 “Thân niên lai u ám không còn” 

  Sang năm Ất Mùi (2015) đất nước tạm yên ổn làm ăn phấh chấn tới năm Bính Thân (2016), đất 

nước yên bình thịnh vượng, dân chúng hoàn toàn sống an cư lạc nghiệp, xây dựng hạnh phúc gia đình, 

tạo nền kinh tế phồn thịnh, lo tu hành theo ánh đạo vàng của nền Đạo trị với dân số hao hụt hết 3 phần 

mười còn lại được 60 triệu toàn là chơn tu, thiện tri thức, trung thần hiếu tử, hiền lành nhơn đức, ăn chay 

niệm Phật. 

 “Năm Dậu gà gáy gọi con, 

 Thân, Dậu niên lai kiến thái bình.” 

 Năm Đinh Dậu (2017) Việt Nam thật sự hòa bình, không còn tranh chấp quyền lợi, tham quyền 

cố vị, mà chỉ còn quí Thánh sư hướng dẫn tu hành theo Ánh Đạo Vàng của nền Đạo Trị. 

 Các Tỉnh biên giới Việt Trung sẽ bị lún xuống trở thành bờ biển Hoa Nam tân lập. Nước Việt 

Nam về sau sẽ rộng lớn do đất phù sa từ Hoa Nam, Đài Loan và Nhựt theo dòng nước biển bồi đấp từ 

bờ biển rộng ra trên 30 Km nối liền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vòng qua Rạch Giá nối liền 

các đảo nhỏ ở vịnh Rạch Giá tới đảo Phú Quốc. 



  Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai, non sông gấm vóc sẽ là thánh địa  Ánh Đạo Vàng của nền Đạo trị 

toànThế giới mà Kim điện sau nầy là Thủ phủ của Việt Nam, lại là thủ đô toàn thế giới do đức Di Lặc Tôn 

Phật chủ trì. 

    Gò Đại Lục ngày 22 tháng 8 năm 2010 

           SAGIANG 


